
	
Uitstapjes aan land 
 
Bij vertrek bespreekt de kapitein welke route gevaren wordt. Hierbij houdt hij rekening met het weer en de 
wind. Tijdens de cruise doet de kapitein ook regelmatig briefings, meestal na het ontbijt. Aan de hand van een 
grote zeekaart legt hij uit waar het schip is, wat de windverwachting is en wat die dag mogelijk is. Tijdens de 
briefing kun je vragen stellen en je wensen bespreken.  
 
Per vaargebied lees je in dit informatieblad over de mogelijkheden aan land. Vraag de kapitein gerust om meer 
informatie en de kosten als je interesse hebt in één van deze uitstapjes of excursies. Voor sommige geldt een 
minimale deelname. 
 
TIP: Vraag de kapitein je vaarroute in te tekenen op de zeekaart die in je hut ligt, als vakantieherinnering. 
 
Gökova Körfezi 

 

Village Tour naar Bozalan. Een mooi ritje van hooguit een kwartiertje met lokaal minibusje vanuit Cökertme de bergen in. 
Bij de Turkse familie thuis kijken hoe hun vrouwen op traditionele wijze tapijten weven. Het kan eventueel inclusief diner bij 
de familie in huis of op het terras. 

 

Cleopatra Island. Staat bekend om het zandstrandje dat Cleopatra ernaar toe zou hebben gebracht. Verderop het eiland zijn 
tevens een antiek amphitheater en aantal andere archeologische restanten. Om het eiland op te kunnen, betaal je aan de 
kassa in Turkse Lira entree. 
 

Markt in Ören (bazar). Een typisch Turks lokale boerenmarkt waar groenten, fruit, kruiden, specerijen, andere etenswaren, 
maar ook kleding, zonnebrillen en hoedjes worden verkocht. De lokale bevolking komt hier wekelijks haar inkopen doen. 
Vervoer met een privé minibus ernaar toe en een glaasje Turkse theedrinken in de schaduw van de olijfbomen. 

 

Akyaka. Een Turks dorpje gelegen aan een prachtig frisse rivier met helder water dat net een aquarium is. Met een klein 
bootje circa een half uur langs de groene oevers met rietkragen varen levert de mooiste fotomomenten op. Aansluitend nog 
even lekker door het plaatsje slenteren en souvenirs kopen. 

 

Yedi Adalar. Betekent ‘zeven eilanden’. In dit prachtige natuurgebied woont kluizenaar Kaptan Aykan, in een hutje van 
golfplaten. Hier waan je jezelf in een live-opname van het TV programma van Joris Linssen. Een bezoekje aan hem kost 
alleen een wandeling van ongeveer 10 minuten… en anders wandel je de berg op voor de mooiste zonsondergang ooit. 

 

Jeepsafari. Een stoffige en spannende rit door de binnenlanden van een paar uurtjes. Houd er rekening mee dat het geen 
comfortabele autorit is, maar avontuurlijk, ook over onverharde hobbelige wegen. Het kost minstens een dagdeel van de 
tijd op de boot. 

 

Marmaris. Vanuit English Harbor kan de kapitein een minibusje huren om je naar Marmaris te brengen. Net als in Bodrum 
kun je daar shoppen, flaneren over de boulevard en uitgaan. Er zijn diverse bars en discotheken. Het is ongeveer 45 minuten 
rijden.  
 

Eski Datça. Dit betekent ‘Oud Datça’. Vanuit de haven van Körmen kan de kapitein een minibusje regelen naar Datca. De rit 
duurt ongeveer een kwartier. Onderweg maak je een stop in Eski Datca. Een rustiek en fotogeniek kunstenaarsdorpje waar 
een hippie-achtige sfeer heerst. Het ligt op ongeveer vijf minuutjes rijden van de haven van Datca. Gezellig om even rond te 
neuzen en een frisse citroenlimonade te drinken op een gezellig schaduwrijk terrasje.  

 
Vanuit Bodrum 
 

Hamam Bodrum. TIP: Sluit je cruise hiermee af. Vraag de kapitein om een Turkse hamam inclusief een traditionele scrub- 
en zeepmassage te reserveren. Een behandeling duurt in totaal ongeveer anderhalf uur. Je kunt ook kiezen voor een andere 
massage of extra behandelingen bijboeken. Bijvoorbeeld scrub met Coffee Peeling of een oliemassage of speciale 
gezichtsbehandeling. 

 

Kasteel Bodrum. Hier is ook een onderwatermuseum in gevestigd. Deze historische kruisvaardersburcht, gebouwd in 1413 
wordt altijd druk bezocht. Het is tijdens het zomerseizoen geopend van 08.00 tot 18.30 uur, en alleen op maandagen 
gesloten. 

 

Mausoleum Bodrum. Dit is officieel één van de zeven wereldwonderen. Het is het grafmonument van Mausolus, die over 
Bodrum heerste 350 jaar voor Christus. Het is tijdens het zomerseizoen geopend van 08.00 tot 18.30 uur, en alleen op 
maandagen gesloten. 

 

Scheepswerf Bodrum. Leuk om even een half uurtje rond te kijken voor diegenen die interesse hebben in de bouw van de 
klassieke houten schepen. Dat gebeurt hier allemaal nog met de hand. 



	
 

 
Ephese vanuit Bodrum. Een bezoek aan deze highlight van Turkije is een complete dagexcursie, waarvoor je vroeg uit de 
veren moet en een rit maakt van ongeveer drie uur heen en weer terug. Ephese trekt bezoekers uit de hele wereld. Voor 
archeologie en historie liefhebbers een must. Deze excursie duurt een complete dag. 
 

Heraclia & Bafa Meer vanuit Bodrum. Een combinatie van archeologie en flora & fauna. Rondom het meer is het een de 
grootste vogelparadijzen van Turkije en er zijn opgravingen uit de Grieks Romeinse tijd. Duur van de excursie is een dag. 

 

Milete & Priene vanuit Bodrum. Beide zijn interessant vanuit archeologisch en historisch oogpunt. Hier zijn allerlei 
opgravingen en restanten uit de Grieks Romeinse tijd.te bezichtigen. Vanuit Bodrum duurt deze excursie een dag. 
 
Hisarönü Körfezi 

 
Cnidos. Op deze strategische landpunt zijn archeologische restanten uit de Grieks Romeinse tijd te bekijken. Niet alleen dat 
is er te zien, maar als je de berg bent opgelopen, heb je ook nog eens een heel mooi uitzicht  over de baai met het schip. 
Neem je fototoestel dus zeker mee! Aan de kassa betaal in Turkse Lira een entreeprijs. 

 
Markt Selimiye en/of Bozburun (bazar). Een authentieke lokale Turkse boerenmarkt waar groenten, fruit, kruiden, 
specerijen, andere etenswaren, maar ook kleding, zonnebrillen en hoedjes worden verkocht. De lokale bevolking komt hier 
wekelijks haar inkopen doen. 

 
Selimiye watervalletjes. Werkelijk een verfrissend natuurschoon onder groen bladerdak, dus lekker koel. We gaan ’s 
ochtends vroeg, voordat het te druk wordt. Trek je zwemkleding alvast aan en neem een handdoek mee als je in de waterval 
wilt gaan zwemmen! De rit van een half uurtje rit ernaar is ook erg mooi.  

 
Eski Datça. Dit betekent ‘Oud Datça’. Een rustiek kunstenaarsdorpje waar een hippie-achtige sfeer heerst. Het ligt op 
ongeveer vijf minuutjes rijden van de haven van Datca. Gezellig om even rond te neuzen en een frisse citroenlimonade te 
drinken op een gezellig schaduwrijk terrasje.  
 
Village Tour Bayir. Voor wie van een mooie rit door het binnenland houdt. Ongeveer drie kwartier rijden door bergachtig 
landschap, waar groene weiden en grijze kliffen elkaar afwisselen. Een lokaal boertje runt in het dorpje Bayir een oudbollig 
piepklein museum waar hij vol passie uitlegt en laat zien hoe hij olijfolie maakt.   

 
Grieks eiland Symi (vanuit Datça). Schilderrijk eiland, dat onder monumentenzorg  zou moeten vallen. Pak een terrasje, ga 
souvenir shoppen, wandel naar de top van het dorp of huur een scooter om hele eiland te gaan verkennen. Geniet van de 
vergezichten, pastelgekleurde huisjes in de haven en neem ook je toestel mee voor de mooiste panoramafoto’s.  
 
Scheepswerf Bozburun. Dit idyllische plaatsje aan zee, ver van het massatoerisme verwijderd, staat bekend als dé plek waar 
men met de hand hoogwaardige houten schepen van het type gulet bouwt. Zelfs in de achtertuin van hun huis werkt de 
lokale bevolking hieraan! Leuk om eens te gaan neuzen en wat rond te slenteren. 
 
Marmaris. Net als in Bodrum kunt u in deze stad shoppen, uit eten gaan, flaneren over de boulevard en uitgaan. Ook in deze 
grotere havenplaats zijn allerlei winkels, restaurants, diverse bars en discotheken.  

 
Fethiye Körfezi 

 
Caunos. Een combinatie van archeologie en flora & fauna. In een klein bootje varend door een doolhof van rietkragen, 
waarna de befaamde Koningsgraven uitgehouwen in de rotswanden in zicht komen. Het is tevens beschermd gebied voor 
zeldzame schildpadden. Verrassende excursie en duurt een flink deel van de dag, waarbij u ook het pittoreske dorp Dalyan 
langs de rivieroever kunt bezoeken.  

  
Saklikent. Maak een wandeltocht door de kloof van Saklikent. Waar in de winter het water hoog opkolkt, kun je in de zomer 
een bijzonder tochtje te voet maken. Trek wel goede loopschoenen aan, die ook nat mogen worden. Het kan glad zijn op de 
rotsen. Dit is een excursie die ongeveer een dagdeel of hele dag in beslag neemt.  

 
Xanthos, Patara en Letoon. Speciaal voor liefhebbers van archeologie. Deze antieke steden herbergen graftomben uit de 
Lycische tijd, amphitheaters en restanten van allerlei Romeinse tempels. Het kost minstens een halve tot hele dag tijd om 
alle bezienswaardigheden te bezoeken. 
 

Informeer bij de kapitein naar de kosten. En voor sommige uitstapjes geldt een minimale deelname. 


